
 

 

 

 

 

Beste judoka’s, 

Sinterklaas heeft vernomen dat er zeer veel sportieve berichten komen van onze 
DOJO: Clubkampioenschap, nieuwe judoka’s, met z’n allen op stage gaan, aan veel 
wedstrijden deelnemen… 

Van al die activiteiten kreeg de SINT zin om ons eens een bezoekje te brengen. Hij 
neemt  2 pieten mee zodat ze ook een JUDOKA kunnen worden. 

Met al het klimmen, vallen, trekken, kruipen komt het allemaal in orde. 

Iedereen mag op woensdag 4 december 2019 komen naar onze dojo om de pieten 
klaar te stomen om echte JUDOKA’s te worden!! 

Hopelijk is er niemand die ontbreekt!!!! 

Kleuterjudoka’s  trainen die dag NIET om 17u15, maar samen met de witte banden 
van 18u tot 19u. 

Alle judoka’s (-13j) die op dinsdag , woensdag en vrijdag trainen worden ook op 
woensdag verwacht om 19u. 

 

 

Tot dan!!!!! 

 

 

 

 

 

 


